
 

HEEL LANG GELEDEN 

Ruim 10.000 jaar geleden begint het verhaal van de eerste óZutphenarenô. 
Het waren rondzwervende jagers en verzamelaars. Na het smelten van het 
ijs tijdens de laatste ijstijd werd het Nederlandse deltagebied een 
luilekkerland voor hen. 

Het landschap zag er een beetje óparkachtigô uit. Her en der lagen bossen 
van berken, populieren en dennen, afgewisseld door open grasvlakten. 

Hoewel de jagers-verzamelaars geen vaste woonplaats kenden, kozen ze 
voor hun tijdelijke kampen wel plekken waar ze regelmatig terugkeerden. 
Rond Zutphen zijn diverse nederzettingen gevonden, vooral op de 
rivierduinen, zoals de Leestense Enk, de Looërenk en de binnenstad.  

Rond 5000 jaar geleden vestigden de eerste boeren zich in deze streek. In 
de tijdvakken Bronstijd en IJzertijd (4000-2000 jaar geleden) waren er 
boerderijen op vrijwel alle hoge delen in en rond Zutphen. Ook de 
rustplaatsen voor doden bieden aanknopingspunten voor archeologisch 
onderzoek. Deze plaatsen lagen markant in het landschap. Eén van de 
grafheuvels viel op door de bijzondere grafinhoud. Er was een vrouw 
begraven die behalve schaaltjes ook bronzen sieraden en een bijzondere 
glazen kralenketting had meegekregen. Het glas was afkomstig uit Zuid 
Europa en het Midden-Oosten. De archeologen noemden deze bijzondere 
vrouw óde prinses van Leestenô. 

Vlak voor het begin van de jaartelling woonde in Zutphen en omgeving een 
Keltische stam. Dit blijkt b.v. uit de vondst van Keltische munten en glazen 
armbanden. De bewoners hadden ook contacten met de Romeinen in het 
zuiden, omdat er ook Romeinse munten en vaatwerk zijn gevonden. Omdat 
het gebied in de loop der tijd steeds natter werd, moesten de bewoners 
hogere rivierduinen opzoeken, waar ze nieuwe woonplaatsen stichtten. Dat 
waren inmiddels geen Kelten meer maar Franken, die hier Chamaven 
werden genoemd.  

VROEGE MIDDELEEUWEN 

Zutphen lag in een uitgestrekt gebied dat Hamaland werd genoemd. De 
IJssel stroomde, als ónieuweô rivier, door dit gebied naar het noorden. Het was 
een zijarm van de rivier de Rijn. Tussen 750 en 800 veroverde de Frankische 
koning Karel de Grote het Saksische oosten tussen de IJssel en de Elbe. Ook 
het Christendom werd naar het Saksenland gebracht door missionarissen als 
Lebuinus (Deventer) en Liudger (Wichmond). Zutphen was al een permanent 
bewoonde plaats toen de Franken in deze streken uitgebreide landgoederen 
begonnen te stichten. Zutphen werd het bestuurlijk centrum van een 
graafschap aan de IJssel. De Frankische graven van Hamaland hadden in 
Zutphen een hof, daar waar nu, veelzeggend, het plein ôs-Gravenhof is. 

Het is niet bekend hoe de nederzetting Zutphen in de vroege middeleeuwen 
werd genoemd. De naam óZutphenô duikt rond het jaar 1000 op en kan met 
de aardrijkskundige ligging van het gebied samenhangen: Zuid-venne, 
waarbij óvenneô zoiets als ódrassig overstromingslandô betekent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE VIKINGEN KOMEN ! 

Van rond 800 tot 1100 waren de Noormannen of Vikingen de schrik van 

Europa. Zij plunderden en veroverden grote delen van Europa. 

Zutphen werd in 882 door de Vikingen aangevallen, geplunderd en verwoest. 

Tijdens opgravingen tussen 1996 en 2004 werden diverse macabere resten 

van deze verwoesting gevonden. Dit waren de eerste archeologische 

bewijzen van een Vikingen aanval op het vaste land van Europa. Als reactie 

op deze aanval werd de eerste grootschalige versterking aangelegd. Zutphen 

kreeg een ringwalburg, een aarden wal en een diepe gracht rond de plek 

waar zich woningen en opslagplaatsen bevonden. Je kunt deze ringwalburg 

nog herkennen als je een rondje loopt over de IJsselkade, de Groenmarkt, 

Houtmarkt, Zaadmarkt en Martinetsingel. De hofstraat (Lange Hofstraat) 

kwam uit op het centrale deel van de burg: het  grafelijke hof. De grote zaal 

die de Vikingen hadden verwoest werd herbouwd als een  nog grotere houten 

zaal van 28,6 bij 9.7 meter met een portaal aan de noordzijde. Ten noorden 

hiervan ontstond een plein waar markt werd gehouden. Dit plein bestaat nog 

steeds: het ôs Gravenhof. 

ROND HET ós GRAVENHOF 

Op de plaats van het houten hof uit de Hamelandse periode werd omstreeks 

1040 een groot ópaleisô van tufsteen gebouwd. Het was 53 m lang en 12,5 m 

breed. Een monumentale trap leidde omhoog  naar exact het midden van de 

zaal, waar je direct oog in oog stond met de vorst op zijn troon! Jammer 

genoeg is er boven de grond van dit opvallende gebouw niets meer te zien. 

Alles wat we ervan weten, hebben archeologen ontdekt. 

Keizer Hendrik III schonk het graafschap rond Zutphen in 1046 aan zijn 

trouwe rijksbisschop  Bernhold van Utrecht. De bisschop liet het bestuur van 

de Zutphense burcht  en het graafschap over aan de graven van Zutphen. 

De graven trokken al snel hun eigen plan. Door het huwelijk van gravin 

Ermgard van Zutphen en Gerard III van Gelre werd het graafschap in de 12e 

eeuw definitief verbonden met Gelre.  

Vermoedelijk al rond 1025 is er een kapittelklooster gesticht. Sint Petrus was 

de eerste patroon van de kerk. In 1105 wijdde de Utrechtse bisschop 

Burchard de door graaf Otto van Zutphen herbouwde kerk in. De nieuwe 

patroonheilige werd Walburgis. Zij was rond 750 een Engels familielid van 

Bonifatius. Onze-Lieve-Vrouw (Maria) bleef patroon van het schip van de 

kerk.  

DE STADSBRIEF 

Van 1182 tot zijn dood in 1207 was Otto I graaf van Gelre en Zutphen. Hij 

volgde zijn vader Hendrik op als graaf. Hendrik van Gelre en Zutphen had de 

vestiging van kooplieden in Zutphen gestimuleerd en liet om de 

koopmanswijk, onder andere de Beukerstraat, een stadsomwalling 

aanleggen. Zijn zoon, graaf Otto, verleende aan Zutphen, als eerste Gelderse 

stad, stadsrechten. In de stadsbrief, de stadsrechtoorkonde, van ca. 1195 

staat dat te lezen. Dit betekende voor Zutphen dat de stad niet alleen 

zelfbestuur kreeg, maar ook eigen rechtspraak, jaar- en weekmarkten (op 

donderdag), tolvrijheid en andere voorrechten. Daardoor en door de gunstige 

ligging van de stad aan de IJssel bloeide de handel en groeide Zutphen snel. 

Om de vrije stad bouwden de Zutphenaren een bakstenen stadsmuur. 

De stadsrechten waren ook bedoeld om de bisschop van Utrecht en de stad 

Deventer een politieke en economische hak te zetten. Rond 1200 waren de 

Gelderse graaf en de bisschop van Utrecht, die stadsheer van Deventer was, 

in oorlog met elkaar.  

 

 

 

 

   

 

 

     

  



RECHTSPRAAK EN JAARMARKTEN 

 
Nadat de stad stadsrechten kreeg kwam er ook een eigen rechtspraak. De 

lagere rechtspraak en het bestuur van de stad kwam onder de leiding van de 

schepenen, een soort college van wethouders. Er werd op verschillende 

plekken in de stad recht gesproken: er was niet echt een vaste vergaderplek. 

Die kwam er wel in 1450. Vanaf dat moment stond de schepenenrechtbank 

in het vleeshuis, nu de Burgerzaal. 

 

WEEK- EN JAARMARKTEN 

 
Rond 1250 stichtte de graaf van Zutphen een nieuwe stad ten noorden van 

de Berkel: de Nieuwstad. Om de oude en de nieuwe stad werd een 

stadsmuur gebouwd. Op de plaats van de afgegraven wallen en de gedempte 

grachten van de ringwalburg ontstond toen een langgerekte gebogen markt 

jaarlangs grote koopmanshuizen werden gebouwd. De huizen en zelfs de 

straten waren rond 1250 nog overwegend van hout. Later, vooral vanaf 1300, 

werden er huizen van baksteen gebouwd. We kennen de markten nu nog als 

Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt. In de stadsrechtbrief van graaf Otto I 

werd al vastgesteld dat de weekmarkt op donderdag was. Die markt bestaat 

dus al meer dan 800 jaar! De kooplieden die met wagens en karren naar de 

donderdagmarkt kwamen hoefden geen tol te betalen. 

 

ZUTPHEN EN DE HANZE 

De tekst van de stadsrechtbrief doet vermoeden dat de donderdagmarkt en 

het vrachtvervoer over de weg toen vooral van regionaal belang waren. Het 

verkeer over het water besloeg echter een groter gebied, mede dankzij een 

gunstige tolregeling voor de scheepvaart van en naar Zutphen. De veertiende 

eeuw was voor Zutphen een bloeitijd, een óGouden Eeuwô. Zutphen was toen 

een echte vrachtvaardersstad en speelde een belangrijke rol in de 

Rijnhandel. Vanaf de 13 e eeuw waren er al heel goede contacten met de 

Duitse Hanze. Dit was een samenwerkingsverband tussen Noord-Europese 

steden en handelaren van Engeland tot in Rusland. Al vroeg in de 14 e eeuw 

was Zutphen lid van de Hanze. Maar ook daarvoor speelde het al een rol in 

het internationale koopliedennetwerk. Net als b.v. Doesburg, Deventer, 

Zwolle en Kampen behoorde de stad tot de  óZuiderzeestedenô, en maakte 

sinds 1449 deel uit van het Keulse óDrittelô (district) binnen de Hanze. 

 

WIJN EN HARING 

Zutphen had al vanaf 1316 eigen handelsnederzettingen aan weerszijden 

van de Sont in Denemarken, vanwege de haringhandel, die voor de stad erg 

belangrijk was. Vanuit het Rijnland, vooral via Keulen, werd veel wijn 

aangevoerd, die weer verkocht werd in het noorden. 

 

STAD IN DE MIDDELEEUWEN 

In de dertiende eeuw waren de huizen meestal van hout gemaakt. Ook het 

plaveisel van de straten was van hout. Maar na een aantal grote 

stadsbranden stimuleerde het stadsbestuur de bouw van bakstenen huizen. 

Wie zijn huis in steen ging bouwen kreeg van het stadsbestuur het dure 

pannendak cadeau. De rijke kooplieden en adellijke families hadden hun 

huizen al eerder van baksteen gebouwd. Een groot aantal van de 

middeleeuwse huizen is nog bewaard gebleven, al hebben ze nu allemaal 

jongere gevels aan de straat. Enkele huizen uit ca. 1350 behoren tot de 

grootste panden van de stad.  

Graaf Otto II liet omstreeks 1230 aan de noordrand van de stad een aftakking 

van de Berkel graven, om daarmee zijn watermolens van water te voorzien. 

Aan de noordkant van die Molenbeek (de huidige Berkel) stichtte hij een 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



nieuwe stad: de Nieuwstad. Die werd in 1312 door graaf Reinald I officieel bij 

Zutphen gevoegd. 

De stadsmuren werden van bakstenen gebouwd om de stad te beschermen 

en beter te kunnen verdedigen tegen invallen van buitenaf. Aan het eind van 

de dertiende eeuw was de ommuring van de oude stad voltooid en rond 1325 

was de Nieuwstad ommuurd. Grote delen van de ommuring zijn bewaard 

gebleven, vooral aan de zuid- en oostzijde. De stad telde maar liefst 21 

muurtorens, negen landpoorten en twee waterpoorten. Met de torens van 

kerken, kloosters en traptorens van rijke huizen erbij was Zutphen een 

torenrijke stad. Ook toen droeg Zutphen al de titel óZutphania turritaô 

(Torenstad).  

 

KERKEN, KLOOSTERS EN GASTHUIZEN 

 
De toren van de Walburgiskerk is van veraf te zien. De bisschop van Utrecht 

liet in de 11 e eeuw, in Zutphen, een Romaanse kerk bouwen naar Utrechts 

model. Tussen 1225 en 1265 zijn de eerste drie verdiepingen van de toren 

gebouwd. In de veertiende eeuw werd de klokkenzolder gerealiseerd. De 

eerste spits werd gebouwd in 1484. Die was bijna net zo hoog als de Dom 

van Utrecht, maar brandde in 1600 af. Dat was met de toren ook al gebeurd 

in 1446 en het gebeurde ook nog een keer in 1948. 

 

Samen met de torens van de andere kerken, zoals de Sint Jan in de 

Nieuwstad, werd het panorama van de stad door allerlei soorten torens 

bepaald: stadspoorten, muurtorens, dakruiters en traptorens van adellijke 

hoven. Tussen 1616 en 1642 liet het stadsbestuur op het vernieuwde 

stadswijnhuis een hoge speeltoren met een carillon bouwen, de Wijnhuis- 

toren. Elke donderdag en zaterdag speelt de stadsbeiaardier ook nu nog 

prachtige melodiën op de klokken. De straatmuzikant Tonis, die als bijnaam 

óDrogenapô had woonde rond 1555 bij de Saltpoort en vernoemde de toren 

naar zichzelf. Waarschijnlijk werd hij zo genoemd omdat hij nogal veel dronk 

en zijn nap (drinkbeker) steeds leeg was. De Bourgonjetoren kreeg in 1742 

de koepel waarin ds. Martinet zijn bestseller óKatechismus der natuurô 

schreef. Bij al die kerken waren ook kloosters waar monniken, o.a. 

Dominicanen en Franciscanen, en nonnen leefden. Aan het eind van de 

Laarstraat stond de Onze-Lieve-Vrouwenkapel en bij de Walburgiskerk was 

het Onze-Lieve-Vrouwen-Maagdenhuis gevestigd.  

 

In Zutphen waren ook diverse gasthuizen (ziekenhuizen) te vinden. Het 

Regionaal Archief Zutphen dat aan de Spiegelstraat is gevestigd in zoôn 

gasthuis. In 1442 stichtten Engelbert Kreynck en Jutte van der Voorst het 

Nieuwe of Sint Elisabeth Gasthuis. Een jaar na de pestepidemie van 1624 

werden het Elisabeth Gasthuis en het Heilige Geest Gasthuis samengevoegd 

en ondergebracht in het leegstaande Sint Catharinaklooster in de Nieuwstad. 

Vanaf toen was in het gebouw het Vreemde of Diaconieweeshuis van de 

Nederlands Hervormde Gemeente gevestigd. Voor burgerweeskinderen was 

er al sinds 1564 een Burgerweeshuis. 

 

BELEGERD, BEZET EN BEVRIJD 
 

De Tachtigjarige Oorlog duurde van 1568 tot 1648. Die begon als een 

opstand tegen Spanje en eindigde met de zelfstandigheid van de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden. Van die oorlog kreeg ook Zutphen zijn 

deel mee. 1572 was een echt rampjaar voor de stad. 

De Spaanse hertog van Alva was in 1566 naar de Nederlanden gekomen 

waarna Prins Willem van Oranje met zijn volgelingen tegen hem in verzet 

ging. Het leger van zijn zwager, graaf Willem IV van Bergh, nam de stad op 

10 juni 1572 bij verrassing in. De soldaten plunderden de St. Walburgiskerk, 

en vernielden de kloosters. Later kwam Willem van Oranje zelf met een 

legertje soldaten naar Zutphen. Ook zij richtten veel vernielingen in de kerken 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



aan. De kerkmeester van de Nieuwstadskerk begroef de scherven van de 

gebrandschilderde ramen in de Dieserstraat, waar ze in 1999 bij opgravingen 

weer werden teruggevonden. Op 12 november 1572 stond het leger van Alva 

voor de Nieuwstadspoort en werd Zutphen opnieuw aangevallen. Het was 

heel erg koud en de IJssel en de grachten waren bevroren. Een deel van de 

Spaanse troepen was de IJssel overgestoken en beschoot de stad van de 

overkant. Terwijl de onderhandelingen bezig waren trokken de Spanjaarden 

vanuit het noorden de stad binnen en opnieuw waren moord, wreedheden en 

plunderingen het lot van de Zutphenaren. 

 

In 1585 kwam een Engels leger de opstandelingen te hulp. Het begon een 

veldtocht tegen de Spanjaarden en trok langs de IJssel naar Zutphen. 

In september 1586 ontstond er een hevig gevecht bij Warnsveld waarbij de 

beroemde Engelse krijgsman en dichter Sir Philip Sidney dodelijk gewond 

raakte. In het parkje bij de Coehoornsingel is nog een beeld van hem te zien. 

In 1591 had prins Maurits Breda veroverd en trok met zijn troepen naar het 

noorden om ook andere steden te bevrijden. Met 8000 man voetvolk en 2000 

ruiters kwam hij naar de IJssellinie. Hij had een list bedacht. De 

onderbevelhebber stuurde negen als boeren en boerinnen verklede soldaten 

naar de door Spanjaarden bezette schans tegenover de stad. Ze vertelden 

dat ze eten kwamen verkopen. Zodra de poort open was trokken ze hun 

wapens en namen de schans in. Maurits liet een schipbrug over de IJssel 

aanleggen voor het vervoer van alle manschappen en kanonnen en bevrijdde 

de stad. 

 

VESTINGSTAD ZUTPHEN 
 

Toen Zutphen weer stevig in Nederlandse handen was, kreeg het de rol van 

ófrontierstadô, een van de vestingsteden langs de IJssel die de oostelijke 

grensgebieden van de nieuwe Republiek moesten bewaken. 

Na alle belegeringen, maar ook door de ontwikkeling van de vestingwerken, 

krijgstechnieken en het steeds grotere bereik van de kanonnen begon 

Zutphen al in het begin van de 17e eeuw de vestingenwerken aan te passen 

en te verbeteren. Ze werden vernieuwd en uitgebreid met drie hoornwerken 

(het buitenwerk van een vesting), bastions en rondelen rond de grachten. 

In 1672 nam het Franse leger de stad in. Daarna werd ten noorden en noord- 

westen van de stad de Linie van Coehoorn, naar een idee van Menno van 

Coehoorn, aangelegd. Deze verving twee zeventiende-eeuwse hoorn-

werken. De huidige Coehoornsingel werd naar hem vernoemd. 

De hele middeleeuwse stad en de Spittaalstad werden voortaan als één 

verdedigingswerk gezien. De binnenwal van de vesting, nu de Boompjeswal 

en de Paardenwal, werden in 1707 afgebroken omdat die hun functie hadden 

verloren. De oostelijke en zuidelijke omgeving van de stad, en ook de Mars, 

kon door een slim systeem van schutsluizen, snel onder water gezet worden. 

De vestingwerken werden goed onderhouden. Een mooi voorbeeld hiervan 

is het Bourgonjebolwerk (Bult van Ketjen) dat al in 1595 werd aangelegd 

maar in 1732 de nu nog bestaande bakstenen muur kreeg. 

 

PATRIOTTEN EN ORANJEKLANTEN 

In de tweede helft van de achttiende eeuw was Zutphen een welvarende stad 
met veel burgers die goed over de dingen nadachten. Velen van hen vonden 
het bestuur van de stad en van het land erg ouderwets. Het waren bij 
voorbeeld altijd dezelfde families die de dienst uitmaakten. Het moest 
allemaal toch wat moderner en wat meer democratisch kunnen? 
Vooruitstrevende ondernemers en middenstanders kwamen te staan 
tegenover de traditionele stedelijke elite en het stadsbestuur. Onder de grote 
voorvechters van deze stroming, de Patriotten, waren twee leden van de 
familie Van der Capellen: Joan Derk van der Capellen en in Zutphen zijn neef 
Robert Jasper van der Capellen. De Van der Capellenlaan is naar hen beiden 
vernoemd. Omstreeks 1780 was Zutphen een echt bolwerk van de Patriotten. 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 



Aan de andere kant stonden de Oranjeklanten of Orangisten. Zij stond pal 

achter stadhouder Willem V van Oranje, en waren tevreden met het 

heersende bestuur. Hun leider in Zutphen was de toenmalige burgemeester 

August Robbert van Heeckeren tot Suideras. De tegenstelling tussen 
Patriotten en Orangisten in het land werd zo hevig, dat er zelfs gevreesd werd 
voor een revolutie. In 1787 kwam een leger van de koning van Pruisen orde 
op zaken stellen in Nederland.  

Tientallen patriotten vluchtten toen naar Frankrijk, en de Oranjeklanten 
grepen hun kans. Een groepje van hen blies zelfs het grafmonument van de 
Van der Capellens op, dat op de Gorsselse Hei.  

In 1789 brak in Parijs de Franse Revolutie uit, waarmee een periode van 

grote onrust in Frankrijk en later in heel Europa begon. In januari 1795 

trokken Franse legers over de bevroren rivieren ons land binnen. De oude 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd opgeheven en vervangen 

door de Bataafse Republiek. 

ZUTPHEN IN DE FRANSE TIJD 

In 1789 brak in Frankrijk de revolutie uit. Die veroorzaakte grote onrust in 
heel Europa, temeer daar de Fransen hun best deden om hun revolutie ook 
naar andere landen te exporteren. In januari 1795 trok een Frans leger over 
de bevroren rivieren ons land binnen. De stadhouder, Willem V, vluchtte naar 
Engeland, en het land heette nu de Bataafse Republiek.  

Op 6 februari 1795 werden in Gelderland de rechten van de mens en de 
burger uitgeroepen. Even later kwam er vrijheid van godsdienst voor alle 
kerkgenootschappen. De katholieken kregen in 1806 hun Nieuwstadkerk 
terug en de joodse burgers konden hun synagoge bouwen in de 
Rosmolensteeg. In 1799 werd een groot deel van het oude hertogdom Gelre 
en het graafschap Zutphen met Utrecht samengevoegd tot het nieuwe 
ódepartement van de Rhijnô. In 1802 werd dat weer veranderd. De provincie 
heette voortaan ódepartement Gelderlandô waarmee het graafschap Zutphen 
definitief verdween uit de provincienaam.  

In 1811 kreeg Zutphen een arrondissementsrechtbank, als opvolger van de 
rechtbank die al minstens sinds 1195 had bestaan. Maar er kwam meer. In 
1789 werd in de Kuiperstraat een van de drie nationale artilleriescholen 
gevestigd, die in 1800 werd uitgebreid met een landelijke genieschool.  

In 1808 werd in opdracht van koning Lodewijk Napoleon de Statistieke 
beschrijving van Gelderland gemaakt. Zutphen was in het kwartier de enige 
óstad der eerste klasseô en  kreeg naast één burgemeester vier wethouders 
en vijftien vroedschapsleden (raadsleden). Zij werden door de koning 
benoemd. 

Na de bevrijding van de Franse overheersing, in 1813 en de vestiging van 
het Koninkrijk der Nederlanden, werd in 1816 een gemeenteraad ingesteld. 
Zutphen blijft een zelfstandige óstadô  en wordt bij de gemeentewet van 1851 
een ógemeenteô. 

GELEERD IN ZUTPHEN 

De Librije, in de Walburgiskerk, is een kettingbibliotheek die in de zestiende 

eeuw werd opgericht door twee kerkmeesters, Conrad Slindewater en 

Herman Berner. Het was een openbare leeszaal met als motto: de mensen 

voor het rooms-katholieke geloof te behouden door hen ógoedeô boeken te 

laten lezen. De boeken mochten niet worden meegenomen, daarom zijn ze 

met kettingen vastgemaakt. In Europa zijn nog maar weinig ketting-

bibliotheken te vinden. Veel boeken zijn óunicaô wat betekent dat er geen 

andere exemplaren van bekend zijn. 

 

De tegels op de vloer van de Librije zijn nog net zo als ze in de 16 e eeuw 
werden neergelegd. Hier en daar zijn afdrukken van hondenpoten te zien, 
maar er zijn verschillende spannende verhalen dat het geen hondenpoten 
zijn maar afdrukken van de duivelé. De Librije ademt nog steeds de sfeer 
van een heel ver verleden. Dominee Johannes Florentius Martinet was eind 

 

 

 

 

   

 

 

 


